
Bijlage – muzische vorming ‘dieren’
(tweede leerjaar)

Inleiding

Dames en heren, appelen en peren…

Boeren en boerinnen… de pauw gaat beginnen!

Ik ben de pauw

Zeg maar gauw

Ik ben de pauw

Hey! Meneer de wasbeer, krijg ik van jou een pluim?

Ja! Meneer de wasbeer ik krijg van jou een duim

Je bent zo mooi, je bent zo knap, je bent zo lief

Je bent mijn hartendief…

Ik ben de bever en zorg graag

Ik geef een mooi cadeau vandaag… vandaag

Ik help jou graag vandaag

Ik ben de kameel en volg jou echt

Ik doe heel graag wat jij me zegt

Curieuzeneuzeneuzeneuzeneuze mosterdpot

Ik ben de schildpad en ik verdwijn

Onder mijn schild want ik heb pijn

Ja… ik heb pijn



Ik ben de steenbok en ik zeg neen

Dwing mij niet… nee… dat mag geeneen

Ik lust dit niet, ik wil dit niet, ik doe daar niet aan mee

Pesten, plagen, zeuren, zagen

Zagen, zeuren, pesten, plagen 

Ik doe daar niet aan mee

Oh nee!

Ik ben de poes en ik geniet

Van al de zorg die jij mij biedt

Van lekker snoepgoed ga ik spinnen

Ik word dan heel warm vanbinnen

Ik ben de poes en ik geniet

De naam is leeuw

Maar iedereen die mij een ietsie pietsie beetje kent

Noemt mij heel beleefd… meneer de dirigent!

Ik ben het dier dat alles weet en alles kent

Dus met wat goede wil ben ik een dirigent

Ik ben de havik en ik klauw

Wat ruw, oneerlijk is en flauw

Ik zeg onmiddellijk wat me stoort

Heb je dit wel goed gehoord?


